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ankomen in India is alsof je al je
hele leven vredig sluimert en
opeens wakker schrikt van een
fanfareorkest. Hetis een invasie
van je zintuigen, tettert in je
oren, vult je neus met fijne en
verschrikkelijke geuren, doet je
ogenknipperenvan het kleurgeweld en smoort
je lichaam in een veel te warme mantel. Soms
speelt het orkest wat zachter maar het houdt
nooit op, zolang als je er bent. Het volgt je als je
eigen schaduw, brengt je in vervoering of drijft
je tot wanhoop - en na terugkomst mis je het.
Het is zo stil in Nederland.

Alles is één

Afgelopen najaar ging de telefoon. Of ik naar
India wilde om een stukje in het voetspoor
van de Boeddha te lopen. Hoewel mijn kennis
van het boeddhisme op een lotusblad past,
zei ik onmiddellijk ‘ja’ Dit kan geen toeval
zijn, dacht ik, het komt vast door mijn broer.
Eind vorig jaar, op Eerste Kerstdag, werd hij
plotseling erg ziek en drie dagen later zag ik
het leven uit zijn lichaam vertrekken. Zijn
heengaan is een groot verdriet, ik hield veel
van hem. De lente was grijs, de zomer be-
wolkt en toch wil ik verder. Hoe? Het is ma-
gisch denken, maar ik had het gevoel dat
mijn broer vond dat ik er nu nodig even uit
moest. Onder begeleiding, hij heeft mij twee
fijne reisgenoten toebedeeld: de stoere maar
zachtaardige Harley Davidson-liefhebber Ha-
rold, een decoratief getatoeéerde fotograaf op
cowboylaarzen, en de gaandeweg boeddhist
geworden Maarten, milieubioloog, reisleider,
Indiakenner en auteur van een meeslepend
boek over zijn duizend kilometer lange, avon-
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Het reisgezelschap: gids Maarten Olthof, foto-
graaf Harold Pereira en schrijver Dirk Mulder.

tuurlijke voettocht langs het levenspad van
de Boeddha. Ook is hij voorzitter van de
stichting Vajra, die ontwikkelingsprojectenin
Nepal uitvoert. Op het eerste gezicht zijn
Maarten, Harold en ik heel verschillend, maar
de Boeddha - alias de Ontwaakte en de Vol-
eindigde - heeft gelijk: alles is één. Nooit had
ik kunnen denken dat we, samengeperst op
de achterbank van een tuktuk en Twents in-
tonerend, liedjes van Gert en Hermien zou-
den zingen: er zijn geen rozen zonder door-
nen en geen harten zonder pijn, er werd nog
nooit een mens geboren die niet weet dat er
tranen zijn.

Omweg naar de tijd

Westerlingen zijn binaire denkers. Nulletje,
eentje, ja, nee. We arriveren 's avonds op de
splinternieuwe Indira Gandhi Airport in Delhi.
Het is al donker, er staat een auto voor ons

klaar. Als Maarten aan de chauffeur vraagt
wanneer hij ons morgen naar het station zal
brengen voor de nachttrein naar Patna, krij-
gen we uitgebreid antwoord. Alle factoren
die van invloed zijn worden genoemd, be-
halve het uur van vertrek. We worden onge-
duldig. Ja maar, hoe laat dan? Een nieuwe
waterval van woorden verdiept onze kennis
omtrent weers- en verkeersomstandighe-
den, mogelijke hindernissen en ervaringen
uit het verleden, zonder een duidelijk tijd-
pad. Er is niet één waarheid, er zijn meer
waarheden en die bezoeken we allemaal
voordat we eindelijk bij half vier uitkomen.
Zo maken we al rijdend een rustige omweg
naar de tijd, te midden van de toeterende
chaos. Het Indiase verkeer is een voortdu-
rende bijna-doodervaring. De meest onge-
lijkwaardige voertuigen, van ossenkar tot
snelle Audi, delen de weg. Schijnbaar zonder
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> vaste regels, toch gaat het zelden mis. Ik voel

me als een kogeltje in een flipperkast, heen
en weer geslingerd tussen hoop en vrees, De
enige uitweg is een boeddhistische accepta-
tie van het hier en nu plus een groot vertrou-
wen in de goede afloop. Na enige oefening
slaag ik erin om ontspannen achterover te
leunen, ondanks inhaalmanoeuvres die elke
logica van tijd en ruimte overstijgen.

In de trein voorziet de chai wallah, de theejon-
gen, ons van melkige en zoete slokjes. Voor
een heerlijke vegetarische maaltijd zijn we
met z'n drieén zo'n twee euro kwijt. Verder is
het comfort niet groots te noemen. Mijn har-
de bed is aan de korte kant, af en toe pluk ik
een kakkerlakje uit mijn haar; van slapen komt
weinig terecht, Rond zes uur wordt het licht,
eindeloze rijstvelden trekken aan het besla-
gen raam van de coupé voorbij. Waterbuffels
in dromerige landschappen, mals groen net
na de natte moesson, maar ook gammele
hutjes en grenzeloze armoede. Mest, met een
handafdruk tegen muren geplakt, droogt tot
rokerige brandstof. Tegen de verdrukking in,
als een lotus in de modder, bloeit toch overal
de schoonheid. Tractors, vrachtwagens, fiets-
taxi's: alles is versierd, mooier gemaakt, knal-
lend gekleurd. Indiase vrouwen houden niet
van subtiele tinten, ze dragen sari's die je
naar je zonnebril doen grijpen. Na aankomst
in Patna reizen we via opgravingen en tem-
pels met de auto naar Rajgir, waar we een
nacht blijven slapen in het Siddhartha Hotel.
Siddhartha, ‘hij die zijn doel bereikt’, was de
voornaam van de Boeddha voordat hij tot
verlichting kwam. September is overigens
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geen ideale maand om dit land te bezoeken.
O moeder, wat is het heet. Mijn overhemd
is na drie minuten doorweekt, het zweet
drupt als tranen over mijn notitieboekje,
deze woorden zijn niet onbevlekt ontvan-
gen. Na een lange aanloop is onze eerste
echte pelgrimsplaats nu niet ver meer. Met
een Tata, dé Indiase auto, ligt Bodhgaya zo'n
drie uur stofwolkend hobbelen en schudden
van Rajgir.

Onder de bodhiboom

In Nederland gaat veel leed achter huis- en
instellingsmuren schuil. Ouderdom, ziekte en
dood zijn in India juist heel zichtbaar aanwe-
zig. Zo was het in de tijd van Siddhartha, die
beschermd en in weelde opgroeide, zo is het
nu nog. Wat zich buiten de veiligheid van zijn
paleis afspeelde, werd de aanleiding van zijn
spirituele zoektocht. De pelgrim die het le-

Op de plek waar deze boom nu staat, kreeg de
Boeddha na zes jaar vasten zijn eerste maaltijd
van een vrouw, Sujata genaamd.

venspad van de Boeddha volgt, komt daarbij
vier belangrijke locaties tegen. Pakweg 500
voor Christus werd hij in Lumbini, Nepal, ge-
boren. Zijn verlangen naar de waarheid voer-
de hem naar India, naar Bodhgaya, waar hij
de verlichting bereikte. In Sarnath hield de
Voleindigde zijn eerste rede en ‘zette hij het
wiel van de leer in beweging’ Kushinagar
was de plaats waar hij op tachtigjarige leef-
tijd rustig ontsliep, maar niet voordat hij zijn
volgelingen aanraadde om deze vier plaat-
sen te bezoeken, omdat ze betekenis hebben
voor ieders eigen leven en daar meer diepte
aan kunnen geven. Reisleider Maarten heeft
de pelgrimstocht al meer dan eens gemaakt,
Harold en ik kunnen aan deze oproep slechts
beperkt gehoor geven. We hebben acht da-
gen de tijd en dat is te kort om de hele reis te
voltooien. De geboorteplaats van de Boed-

dha slaan we noodgedwongen over, evenals >

Op de foto middenonder, een detail van
de foto hierboven, zien we aan de houding
van de handen, de mudra, dat Boeddha
is afgebeeld op het moment van zijn
verlichting. Met zijn rechterhand roept
hij de aarde aan als zijn getuige.
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Een eindeloze stroom pelgrims bezoekt de tempels.
Ook hindoes, die de Boeddha vereren als

een van hun goden.
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> de plek waar hij gestorven is, we gaan recht-
streeks voor de verlichting en de verspreiding

van de leer. Wat verlichting precies is, kan ik

nauwelijks bevatten. Het gebeurde onder de
bodhiboom. Met hun hartvormige blaadjes
zien de takken er zo lieflijk uit, hoewel Maar-
ten daar een kleine kanttekening bij plaatst.
De Ontwaakte had er waarschijnlijk geen
weet van maar het is een parasitaire wurgvijg
die zijn gastheer langzaam inkapselt en ver-
stikt. Het drukbezochte tempelcomplex bij
de bodhiboom is een plek waar je dagen zou
willen blijven. De kleuren, de bloemenoffers,
derituelen, de eindeloze stroom pelgrims on-
der wie ook veel hindoes - het is een explosie
van devotie, mijn ogen maken overuren. Die
nacht denk ik aan mijn broer. ‘lk ben altijd een
religieus mens geweest,’ schreef hij, ‘maar
heb me uiteindelijk nooit aan een bepaalde
godsdienst willen binden. Religies zijn boten
om een rivier mee over te steken, zijn ramen
waar het licht door valt, maar zijn niet het
licht zelf." In het snoeihete gastenverblijf van
een boeddbhistisch klooster probeer ik woe-
lend de slaap te vatten. Het lukt niet. Dan
gaat er bij mij een lampje branden. Verlich-
ting voor leken, zou dat ook niet kunnen be-
tekenen dat de dingen wat lichter worden, in
de zin van minder zwaar? Prompt gaat de uit-
gevallen stroom weer aan. De plafondventila-
tor zet zich langzaam in beweging, een zoe-
mend briesje vult de kamer. Laat de geest
maar waaien.

Bergopwaarts
Geven is goed voor je karma maar er is geen

9 | happinez

beginnen aan. Soms lijkt het ganse volk van
India wel iets van mij te willen. Al had ik een
rugzak vol met roepies, het zouden er nooit
genoeg zijn om alle uitgestoken handen mee
te vullen, ‘Er zijn betere manieren om India te
helpen,’ zegt Maarten. Hij geeft ons daarom
een robuust advies. ‘Negeren, geen oogcon-
tact maken, als je één bedelaar wat toestopt,
heb je straks een hele stoet achter je aan en je
komt er niet meer van af. Dus veins ik dove-
mansoren, kijk dwars door mensen heen en
doe alsof ze niet bestaan. |k vind het moeilijk.
Thuis geef je makkelijk euro’s uit terwijl je met
dat geld tientallen kinderen zou kunnen red-
den, alleen: ze staan niet voor je neus. Hier
staart de armoede me in mijn gezicht en kijk
ik doelbewust de andere kant op. Gelukkig
fungeert de geduldige Harold vaak als blik-
semafleider. De tribal tattoos op zijn armen
worden met diep ontzag bekeken. Jongetjes

Links: Een belangrijke
pelgrimsplaats voor
hindoes is Varanasi aan
de oever van de Ganges.
Boven: Samensmelting
van twee religies:

een Boeddhabeeld met
een vooThoofdsstip.

steken hun vingertjes uit en vragen be-
schroomd: ‘Sticker?” We lopen door, er is die
dag nog veel te doen. Na het oversteken van
een bijna drooggevallen rivier wandelen we
over smalle dijkjes door de rijstvelden, met
een opgestoken paraplu tegen de hitte. Het
einddoel is een berg waarop een tempel staat
die is gewijd aan de ascetische, graatmagere
Boeddha. Na zes jaar hongeren besloot hij tot
de middenweg: geen overdadige maaltijden,
slechts eten wat je werkelijk nodig hebt. Hoe
graag ik ook de berg op wil, ik kan niet meer.
Harold is eveneens versleten. Maarten, nog
zo fris als een hoentje, stelt een draagstoel
voor. Dat gaat ons echt te ver, die pezige man-
netjes willen we niet met ons lichaamsge-
wicht belasten, ‘Het is een dagloon,’ nuan-
ceert Maarten, ‘ze zijn er blij mee.’ Zelf gaat hij
op eigen kracht. Even later zitten we in de lo-
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> een dikke bamboestok, met voor en achter

een hijgende drager. We roepen elkaar jolige
opmerkingen toe, schaamte gaat schaars ge-
kleed in flauwe grapjes. Ik voel me een En-
gelse koloniaal, how utterly embarrassing. 's
Nachts droom ik over dode dragers, bezwe-
ken aan de inspanning. Koortsig word ik wak-
ker, overspoeld door alle indrukken, de schet-
terende beelden, de pracht, de levensdrang,
het vuil. India is zowel fantastisch als vreselijk,
ik wil naar huis, ik wil naar huis, ik wil naar
huis. Anitya, zegt de Boeddha troostend, alles
ontstaat, alles vergaat, niets s blijvend. Tegen
de ochtend is de crisis verdampt. Daglicht
stroomt de kamer binnen, ik heb wel trek in
een ontbijtje.

Mededogen, verdraagzaam-
heid en waarachtigheid
Alles ontstaat, alles vergaat. Ooit was het

boeddhisme wijdverbreid in India. De islam
vaagde het weg en werd vervolgens over-
vleugeld door het hindoeisme. Vandaag de
dag telt India naar schatting twintig miljoen
boeddhisten, een paar procent van de bevol-
king. Terwijl juist hier drie van de vier pel-
grimsplaatsen liggen die menige volgeling
wil bezoeken. Volgeling Maarten is dol op
koffie, drinkt graag een koud biertje en heeft
een fijnzinnig gevoel voor humor. Hij is geen
steile boeddhist. Dat kan ook bijna niet als je
de leer wat beter absorbeert. Mededogen,
verdraagzaamheid en waarachtigheid zijn de
sleutelwoorden, zei mijn broer, die zichzelf
omschreef als ‘iemand met sterk boeddhisti-
sche tendensen’. Wat dat inhoudt, daar krij-
gen we onderweg iets van mee. Soms zoekt
Maarten een plekje in de schaduw en leest
dan wat voor uit zijn boek. Vooral één verhaal
is me bijgebleven. Het gaat over Kisagotami,

REIZEN

Links: Honderden
pelgrims krioelen
door elkaar op

het tempelterrein
van Bodhgaya.
Rechts: Detail van
een votiefstupa

in de tempel.

die radeloos bij de Boeddha komt met haar
zoontje dood in haar armen. Ze denkt in haar
wanhoop dat het kind nog te genezen is en
zoekt een medicijn. De Boeddha weet raad,
hij vraagt haar mosterdzaad te halen bij een
huis waar nog niemand gestorven is. Kisago-
tami gaat van deur tot deur, mosterdzaad
biedt men haar in overvloed, maar waar ze
ook aanklopt, overal is wel een dierbare over-
leden. Uiteindelijk komt ze bij zinnen. Ze be-
seft dat ze eropuit is gestuurd om de waar-
heid te leren kennen. Die waarheid geldt ook
voor mij. Mijn gemis is niet exclusief, vroeger
of laat lijden we allemaal verliezen die moei-
lijk te dragen zijn. Ja broer, ik begrijp de hint.
Toch zou ik er niets op tegen hebben als je
terugkwam om het me nog één keer heel
goed uit te leggen.

De beloftes van de Ganges

Uit de frituurpan in de diepvries. In de mid-
dagtrein naar Varanasi staat de airconditio-
ning op max. Klappertandend hul ik mij in
een dekentje. De conducteur kijkt me be-
vreemd aan. Hij heeft zijn grote lijf op ons
bankje geparkeerd omdat wij een pelgrimsei-
zoenstoeslag moeten betalen, toch nog zo'n
12 eurocent per persoon. Daar komt een in-
drukwekkende hoeveelheid papierwerk bij
kijken, inclusief carbon en doorslagjes. Indi-
ers houden van een grondige administratie.
Wat je invult is niet zo belangrijk, dat je het
invult wel. We rekenen af, ik trek een warme
trui aan en kijk uit het raam. Over een paar
uur zal ik de Ganges zien. Voor hindoes schuilt
de aantrekkingskracht van de brede stroom >
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> in twee wervende beloftes. Een bad in het

grijsbruine water wast al je zonden weg en als
je met je voeten in de Ganges sterft, ga je
rechtstreeks naar het nirvana. De ware gelo-
vige zweert bij een glaasje Gangeswater als
tonicum voor de gezondheid.

Hotel Ganges View is een verademing voor
de verwelkte reiziger. Een Indiaas paleisje,
nostalgisch gemeubileerd, alleen heb ik wei-
nig tijd om van mijn hemelbed te genieten.
Om vijf uur 's ochtends gaat de wekker voor
een boottocht langs de ghats, de hoge trap-
pen die tot in het water afdalen. Met stom-
heid geslagen vaar ik langs een wereld waarin
het jaartal 2010 geen enkele betekenis meer
lijkt te hebben. We volgen echter het voet-
spoor van de Ontwaakte en na het aanmeren
rijden we naar het hertenkamp van Sarnath,
waar de Boeddha zijn eerste leerrede hield en
over de vier edele waarheden sprak. Hij legde
aan zijn volgelingen uit dat het menselijk lij-
den voor een groot deel veroorzaakt wordt
door begeerte, angst, haat en onwetendheid.
De Boeddha formuleerde de leefregels van
het achtvoudige pad als een praktische ma-
nier om dat lijden te verminderen. De opvat-
ting dat het boeddhisme een ‘pessimistisch
geloof’ is, strookt dus niet met de inhoud van
zijn boodschap.

Maarten vertelt over de wandschilderingen
in de tempel. Hoe ik ook mijn best doe om er-
bij te blijven, mijn hoofd is nog in Varanasi,
the city of learning and burning. ‘Learning’
slaat op de daar gevestigde universiteit, ‘bur-
ning’ op het openbare bedrijf van de dood
dat er de hele dag doorgaat. Altijd branden
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Zodra het donker
wordt gaat in Vara-
nasi de vuurpoedja

van start, een dage-
lijkse ceremonie
voor Agni, de god
van de vlammen.

de crematievuren, midden in het dagelijks
leven, zichtbaar voor iedereen. Niet iedere
overledene wordt verbrand. Melaatsen, zwan-
gere vrouwen, baby'tjies en mensen die aan
een slangenbeet zijn gestorven, worden in
doeken gewikkeld aan de Ganges toever-
trouwd. De realiteit is niet zachtzinnig. Tij-
dens een tweede boottocht bij het vallen van
de avond zie ik een lijk drijven. ‘Dead body,
zegt de jongen aan het roer berustend. Op de
trappen aan de oever klinken de gezangen
van de dagelijkse vuurpoedja, een spectacu-
laire ceremonie voor de god van de vlammen.
Via een ander vaartuig klautert een meisje
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aan boord. Ze verkoopt me een waxinelichtje
omringd door bloesemblaadjes in een mand-
je van palmblad, om eer te bewijzen aan het
heilige vuur. Ik steek de pit aan, voorzichtig
laat ik mijn offer te water. Flakkerend dobbert
het weg op de grote levensstroom, te midden
van tientallen andere lichtjes. Dag broer, dag
Paul, daar ga je. W o —

‘Lopen in het
voetspoor van de
Boeddha', Maarten
Olthof, Ten Have,
ISBN 9789025959272

Multimediale lezing van Maarten Olthof

TEKST DIRK MULDER
FOTOGRAFIE HAROLD PEREIRA

Reisaanbieding

Stap zelf in het voetspoor van Boeddha

Onder de inspirerende en deskundige leiding van Maarten Olthof gaat

u zelf naar de plaatsen die de Boeddha als reisdoel van pelgrims noemde: Lumbini

in Nepal en Bodhgaya, Sarnath en Kushinagar in India.

De Boeddha riep mensen op de vier spirituele plaatsen te
bezoeken waarover de reportage op de voorgaande pagina’s
gaat. Maarten Olthof gaf gehoor aan deze oproep en be-
zocht tijdens zijn pelgrimage de plaats van geboorte, die van
inzicht, die van compassie en delen en ten slotte die van het
heengaan. Het hielp hem, zegt hij, om het leven te zien zoals
het is: "Al deze momenten komen in ieders leven voor en
daarmee is deze pelgrimstocht in feite een fascinerende reis
door je eigen bestaan.” Zijn reiservaringen legde hij neer in
het boek: ‘Lopen in het voetspoor van de Boeddha'.

\Wat raakt een trekkende pelgrim juist
in India en Nepal?

"Hetzelfde waardoor Siddhartha indertijd werd geraakt:
lijden als gevolg van ouderdom, ziekte of dood. Siddhartha
besloot op zoek te gaan naar de oorzaak van lijden en als de
Boeddha vond hij een manier om dat lijden te verlichten. In
het huidige India en Nepal zijn ouderdom, ziekte en dood
veel zichtbaarder in het straatbeeld dan in de westerse we-
reld: crematies vinden openlijk plaats langs de rivier, bejaar-
den bedelen uit armoede soms om geld. Ik werd in Nepal
bijzonder geraakt toen ik hoorde dat een hutje waarin een
hele familie woonde minder had gekost dan de bergschoe-
nen die ik aan mijn voeten had. Toen knapte er iets in mij. Dit
voorval bewoog mij om Stichting Vajra op te richten, die zich
sinds dertien jaar inzet voor gezondheidszorg en armoede-
bestrijding in Nepal (zie ook pagina XX)."

Je zegt dat het boeddhisme goed
aansluit bij jouw opleiding tot bioloog.
Wat bedoel je daarmee?

"Tijdens mijn studie ecologie, letterlijk ‘de leer van het huis’,
leerde ik dat alle leven, alles, met elkaar samenhangt in één
groot netwerk: het ecosysteem. De nadelen die individuen
ondervinden, hebben consequenties voor het geheel. De
Boeddha benadrukte dit 2500 jaar geleden al en zag helder
dat alles voortkomt uit het voorgaande. De wereld van nu
heeft deze inzichten harder nodig dan ooit.”

De reis

Tijdens de unieke themareis naar India en Nepal bezoekt

u de vier belangrijkste boeddhistische pelgrimsplaatsen:
Lumbini - de geboorteplaats van Siddhartha, Bodhgaya -
waar Siddhartha verlichting bereikte, Sarnath - waar de
Boeddha voor het eerst zijn inzichten met anderen deelde
en Kushinagar - waar hij stierf, Facultatief maakt u ter plekke
lichte wandelingen en leest u teksten die de Boeddha er
gesproken heeft. Er is ruimte voor meditatie. U overnacht

in een Japans klooster en in goede hotels.
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Beleef Happinez! Vit u de onderwerpen waarover wij schrijven zelf ervaren?
Deze keer nodigen wij U uit voor een lezing - opgeluisterd met Indiase muziek en
Nepalese dans - van Maarten Olthof, die duizend kilometer liep over een vergeten

pad langs boeddhistische pelgrimsplaatsen in Nepal en India.

Lezing van Maarten Olthof
N het voetspoor van Boeddha

De oudste pelgrimsroute in Azié, het pad dat de Boeddha zelf wees, werd eeuwenlang door miljoenen pelgrims gelopen,
totdat het boeddhisme rond 1200 uit India verdween en deze voettocht in vergetelheid raakte. Met behulp van manuscripten
van Chinese monniken heeft Maarten Olthof de route gereconstrueerd en als pelgrim legde hij de duizend kilometer ervan
door India en Nepal te voet af. In zijn lezing neemt Maarten je mee naar het land, de tijd, het leven en de filosofie van Boeddha.
Hij vertelt over de confrontatie tijdens zijn voettocht met beslissende momenten in zijn eigen leven en over zijn ontdekking
dat ons leven in essentie niet verschilt van dat van
Siddhartha, de Boeddha-in-wording.

De pelgrimsoorden Lumbini, Bodhgaya, Sarnath

en Kushinagar staan symbool voor wezenlijke
levensfasen die we allemaal doormaken. Als bioloog
belicht Maarten opmerkelijke overeenkomsten tus-
sen het boeddhisme en hedendaagse ecologische
inzichten. Zo brengt hij de boodschap van Boeddha
voor iedereen dichterbij. Tussendoor leest hij frag-
menten voor uit het boek dat hij over deze tocht
schreef: ‘In het voetspoor van de Boeddha'. (Lees
ook het artikel op pagina XX).
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Happinez helpt de Vajra
Academy in Nepal

In 1997 richtte Maarten Olthof, bioloog, reisleider en schrijver van ‘Lopen in het
voetspoor van de Boeddha' (zie ook het artikel op pagina XX), Stichting Vajra op.
Ram, vriend en geestverwant in Nepal, richtte gelijktijdig de zusterorganisatie
Vajra Foundation Nepal op. Samen met vele vrijwilligers hebben zij zich sinds-
dien ingezet voor de bevolking van Nepal, een land waarin veel mensen moeten
zien rond te komen van minder dan een euro per dag. Projecten van Vajra laten
zien dat er veel tot stand kan komen als mensen vanuit hun hart samenwerken:
zo werden onder andere een ziekenhuis, ettelijke ziekenposten en zeven scholen
opgericht en koken 85.000 Bhutanezen in Nepalese vliuchtelingkampen schoon
en gratis met een zonneoven, mede dankzij giften van Stichting Vluchteling aan
Vajra. Het zonneovenproject is uitgegroeid tot een van de grootste ter wereld!

Het droomproject van de stichting is inmiddels de Vajra Academy, een school
met kwaliteitsonderwijs waar veel kinderen uit lage kasten en arme gezinnen
een kans krijgen. De school is de eerste ‘groene school’ van Nepal. Zo leveren
zonneboilers warm water en met de zonnekeuken op het dak van de school
kunnen per dag honderden schoolmaaltijden worden bereid. Schijnt de zon

een dagje niet, dan koken de koks op biogas, afkomstig uit een installatie op

het terrein. Die verwerkt de stalmest van de Vajra-koeien, die voor schoolmelk
worden gehouden.

Drie jaar geleden opende de Vajra Academy z'n deuren met een peuterspeelzaal
en vijf basisschoolklassen; sindsdien is er elk jaar een klas bij gekomen. Een aantal
klaslokalen was tot nu toe ingericht als slaapzaal voor kinderen van wie de ouders
in de Himalaya wonen. Inmiddels telt het gebouw negen klassen en... is het vol!
Daarom spaart Stichting Vajra nu voor de bouw van een internaat dat onderdak
moet bieden aan de ‘interne’ leerlingen. In 2011 moet dit internaat van de grond
komen en Happinez helpt hier graag aan mee.

Informatie: www.vajra.nl/academy

Happinez geef je door! paarom besteden wijtien

procent van de opbrengst van de Happinez Webshop aan goede doelen.
Deze keer besteden we dat aan de Vajra Academy in Nepal.
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